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Hallooo allemaal!! Wij zijn 5 nieuwe astronauten, klaar om de ruimte te 
ontdekken, maar daarvoor hebben wij jullie hulp nodig! Ons doel is om 

dit jaar zo veel mogelijk planeten te verkennen met de hulp van allemaal 
toffe en avontuurlijke kapoenen. Reizen jullie met ons mee? 


Hou jullie dan maar alvast klaar voor een jaar vol met aliens, onbekende 
planeten en ruimtemonsters want we maken er eentop ruimtereis van! 
Elke week van 14u tot 17u bezoeken we zoveel mogelijk planeten, van 

Mars tot Jupiter!


Wij kijken er al vast super hard naar uit!!!


Stevige linker


Mila, Saffrane, Lucas, Ferre en Lars 



Maar wie zijn wij nu eigenlijk?


Heyy ik ben Mila en mijn totem is fittonia 
rode kleurrijke ekster! Ik ben 17 jaar en ik 
studeer psychologie. Ik eet graag pasta en 
dit is ook mijn eerste jaar leiding. Ik heb 
alvast mega veel zin in het komende jaar!!!

Hallo, ik ben Lars oftewel obsidiaan oranje 
vastberaden agame. Ik ga volgend jaar 

politieke en sociale wetenschappen 
studeren, ik ben 19 jaar en begin nu aan mijn 

2e jaar leiding. Ik heb al heel veel zin in het 
scoutsjaar!

Heyyy, ik ben Saffrane of ook wel auroragolf 
gele schitterende merel. Ik start dit jaar aan de 
UCLL in de richting sociaal werk. Het allerliefst 
eet ik sushi, hier mag je mij zelfs 's nachts 
voor wakker maken! Dit is mijn eerste jaar 
leiding en ik heb er alvast super veel zin, 
hopelijk jullie ook!! 


Dag allemaal, 

Ik ben Lucas oftewel Pelagia groene 

Bedachtzame Olifant. Ik ben 18 jaar en ik eet 
graag pizza. Ik zit in 6 bedrijfsorganisatie en 

ik heb er al heel veel zin in.

Hallo, ik ben Ferre. Ik ben 19 jaar. Ik start nu 
in mijn eerste jaar hoge school in de richting 
voertuigtechnieken en kijk er al naar uit om 
er een fantastisch scouts jaar van te maken!



Vergaderingen

 

Onze vergaderingen gaan steeds door in ‘De Witte Villa’  (Kouterstraat 92 Bis, 3020 Herent). We 
verwachten iedereen om 14u en u kan uw zoon/dochter om 17u komen ophalen. Dit geldt voor 
elke vergadering, tenzij het anders wordt vermeld via email of whatsapp. 

Ook onze scouts wil het beste voor het milieu, daarom raden wij alle kapoenen aan om met de 
fiets naar de vergaderingen te komen. Bovendien is fietsen ook sportief en heel fijn, maar het is 
uiteraard niet verplicht. Vergeet dan zeker je helm, fluohesje en fietsverlichting niet!

Wanneer jullie kapoen niet aanwezig kan zijn, vragen we om steeds iets te laten weten aan de 
leiding via mail/whatsapp. Wij houden iedere week een afwezigheidslijst bij, zo krijgen wij een 
overzicht over het aantal aanwezige kapoenen. Probeer dus zeker iets op voorhand te laten 
weten!


Uniform


Kapoenen zijn zeker niet verplicht om een scoutshemd en scoutsbroek of -rok te dragen, maar 
dat mag natuurlijk wel! Wel moeten ze elke vergadering hun scoutsdas aandoen. Deze is 
verkrijgbaar bij de leiding voor 10€. Verder verkopen wij ook ‘Kapoenen Herent’ T-shirts voor 10€. 
Deze shirts zijn heel handig om de groep te herkennen, vooral als we op verplaatsing zijn. Ook 
vragen wij alle kleren van je kapoen te voorzien van zijn/haar naam zodat niemand zich kan 
vergissen van zijn/haar kleren.

 

TIP: Draag altijd speelkleren waarvan het niet erg is als ze vuil/kapot zijn!


Medische fiche


Medische fiches zijn voor ons heel belangrijk. U kan een lege medische fiche op de site van 
scouts Herent vinden of door een mail te sturen naar kapoenencentrum@scoutsherent.be.

Gelieve de ingevulde medische fiche zo snel mogelijk aan de leiding af te geven.


Contact leiding


Met al jullie vragen of problemen kunnen jullie altijd bij ons terecht, twijfel dan ook zeker niet om 
ons aan te spreken, te bellen of te mailen!

Hiermee bereik je ons alle vijf: kapoenencentrum@scoutsherent.be

Voor vragen voor de groepsleiding kunnen jullie hier terecht: groepsleiding@scoutsherent.be


Mila Pignoloni:  pignolonimila@gmail.com                       0468 56 93 04


Saffrane De Jaegere:  saffrane.dejaegere@gmail.com     0468 17 81 47


Ferre Claeys:  ferreclaeys@telenet.be                               0476 74 13 97


Lars Vanderwegen: lars.vanderwegen@gmail.com           0468 47 59 76


Lucas Rasch: raschlucas14@gmail.com                           0485 39 39 64 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Kapoenenlied 

Opening

Kapoenen, kapoenen je kent ons toch wel


Van zingen en spelen worden we fel

Al is het soms moeilijk om vrienden te zijn


We doen toch ons best en dat maakt alles fijn!


Beloftetekstje


Ik ben scouts/gids

Ik verken de wereld


Ik val, ik tuimel en ik sta weer op

Ik wil mijn best doen


Avondlied


Goedenavond, speelman

Mijn vader laat vragen 


Of je ’s avonds spelen kan

Voor de kleine poppedeinen


En de grote bimbam 



Planning


21/09 

Openingsdag!! Het scoutsjaar kan eindelijk weer beginnen! Daarom blijven we 
vandaag nog even op onze aardbol om iedereen te leren kennen.22/12 - 5/01


29/09 

We stijgen op, ons avontuur in de ruimte kan beginnen!

6/10  

Onze eerste landing vindt plaats op de maan, maar hoe kunnen we hier zonder 
water overleven!?

13/10 

Vandaag is het eetfeest! Dus ook tijdens onze vergadering blijven we even op 
ons schip voor een hapje. De vergadering zal doorgaan van 15u-17u.

Iedereen is welkom om vooraf de vergadering iets te komen eten in de 
parochiezaal Winksele-Delle.

20/10 

We zijn op mars geland, maar welke marsmannetjes zullen we hier 
tegenkomen…

25/10 - 26/10 

WEEKEND! Een halloweenweekend waar we worden aangevallen door aliens en 
ruimtemonsters!?

Verdere info volgt. Het weekend zal gewoon in de Witte Villa doorgaan.

3/11 

We zetten onze reis verder naar Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel. 
Hierdoor raken we een van onze leiding kwijt!! Helpen jullie ons ze terug te vinden?



 

10/11 

Vandaag maken we een rondje op de ring van Saturnus, zet je loopbenen dus al 
maar klaar!

17/11 

Het is milieuvergadering! Daarom keren we vandaag even terug naar onze aarde 
om onze natuur te verzorgen.

24/11 

We zijn aangekomen op de planeet Venus, deze is vernoemd naar de godin van de 
liefde…

1/12 

Vandaag maken we een heel verre reis naar de dwergplaneet Pluto!

8/12 

Hopelijk zijn jullie braaf geweest want de sint komt langs op ons 
ruimteschip!!


14/12 

In de ruimte wordt kerstmis vroeger gevierd dus daarom doen we een 
avondvergadering op zaterdag! 

Verdere info volgt.

22/12 - 05/01 

Ons ruimteschip is stuk :( , daarom hebben we een paar weken geen 
scouts! Prettige kerstvakantie!



 

12/01  

Vandaag staat een nieuw team astronauten klaar om er een toffe vergadering met 
jullie van te maken! (jinstage)

19/01 

De leiding heeft een virus opgelopen van een zieke alien, geen vergadering 
vandaag!

26/01 

Het nieuwe astronautenteam springt nog eens te hulp vandaag! (jinstage)

2/02 

De aarde staat in brand!? Vanwege een noodoperatie is het vandaag geen 
vergadering…

9/02 

Vandaag brengen we een bezoekje aan de planeet Neptunus, ook wel 
bekend als de ijsplaneet… Trek dus almaar vast warme kleren aan!




